20 juli 2019 vogels kijken in het Zuiddiepbos, Puttershoek

Tijdens de laatste vogelexcursie hadden we gelijk een datum geprikt voor de volgende excursie. Dat
werd 20 juli en omdat we bijna altijd goed weer hadden gehad en de droge hete zomer van 2018 nog
in ons hoofd hadden, gingen we er gewoon van uit dat het deze dag ook wel mooi weer zou zijn. De
diverse weerapps wezen helaas wat anders uit. Vanaf vrijdag werd het weerbericht al goed in de gaten
gehouden en het leek erop dat het steeds wat vroeger ging regenen.
Om half acht hadden we verzameld bij De Pastorije
en was het heerlijk weer; de zon scheen en was de
temperatuur heerlijk. Niks aan de hand. Sommigen |
durfden het zelfs aan om zonder regenjas op pad te
gaan. We hadden dit keer deelnemers van onder de
tien tot in de tachtig jaar.
Met Menno, onze vaste gids, hadden we
afgesproken bij het Lorregat net buiten
Puttershoek. We liepen het eerste stukje over het
fietspad richting het Zuiddiepbos.
Aan de lucht zagen we nu wel dat het weer snel PR
ging veranderen. We hadden al een aardig stukje gelopen voordat we de eerste vogels in het vizier
kregen en ook de eerste druppels vielen. We zagen eerst een buizerd over gebied scheren en even
later zagen we in wat vlierstruiken twee jonge kiekendieven zitten. Ze lieten zich goed bekijken. Ze
Ieken heIemaaI donker bruin, maar aIs ze hun kop draaiden zagen we dat de achterkant veel lichter

: e j bruin was. Verder hoorden we nog wat
fitissen of tjiftjaffen (altijd lastig te
onderscheiden).
Het Zuiddiepbos gaat over in Het Groot
Koninkrijk. Dit gebied is veel meer open
en keken we uit over de weilanden
richting ’s-Gravendeel. We liepen een
stukje dit gebied in en zagen wat
vogeltjes die voorkomen in het riet:
kleine karekiet, rietzanger en op de
weilanden zaten veel ganzen. Maar de
vogels lieten zich niet zo zien
vanmorgen. Ze hadden het druk met
het vinden van voedsel voor de jonkies.
Op dit pad liepen wat schapen voor ons
uit. Het begon nu toch wel wat harder
te regenen en besloten terug te lopen
en een plekje voor de koffie op te
zoeken. De schapen lopen ongestoord verder. We liepen richting de dijk en passeerden een muur van
bramen. Zo hier en daar hingen een paar rijpe bramen en die werden vakkundig geplukt en opgegeten.
We kwamen bij een hek en dat kan je op verschillende manieren passeren, bleek wel. We vonden een
mooi plekje voor de koffie; een paar bankjes beschut onder wat bomen. Met de koffie en koek zit altijd
wel snor als we op pad gaan. Tijdens de koffie ging het over de Apollo 11, die 50 jaar geleden op de
maan was. Sommigen weten nog precies waar ze op dat moment waren of deden toen ze dat zagen:
op de camping of net verkering. Wat vliegt de tijd toch, zeker voor de ouderen. Voor de jongeren lijkt
de tijd te kruipen en lijkt er aan zes weken vakantie geen einde te komen. Voor sommige ouders zullen
de komende zes weken "helaas’ ook kruipen.
Na de koffie keken we nog even aan de binnenkant van de dijk, waar een plasje ligt. Met mooi weer
zal het er prachtig zijn, maar op deze regenachtige ochtend is er weinig te beleven. We hoorden wel
de sprinkhaanzanger en dat was toch wel bijzonder.




We namen nog een mooi pad terug richting de auto. Het ging nu alleen maar harder regenen en
eenmaal bij de auto teruggekomen ging het bliksemen en onweren en brak de bui pas echt los.

Maar ondanks het weer hadden we een hele leuke gezellige ochtend. Als het komende week ruim
dertig graden wordt, zullen we met weemoed terugdenken aan dat lekkere buitje dat we vanmorgen
hadden.




